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WOORD VOORAF
Beste lezer

Op 26 september kwamen een twintigtal enthousiaste vrijwilligers van ons dorpshuis 
samen om te brainstormen over 10 jaar dorpshuis Vrededaal. We zetten de belang-
rijkste bevindingen op een rij.

Wat zijn de kerntaken van ons dorpshuis, welke doelgroepen moeten we aantrekken 
en hoe kunnen we dit realiseren. Uit de gedachtenwisseling kwam naar voor dat het 
dorpshuis een gezellige onmoetingsplaats moet zijn voor verenigingen, personen, 
bedrijven, nieuwe Kalfortenaren, kinderen en kansengroepen. Hiervoor zou het 
activiteitenaanbod moeten worden uitgebreid en er meer promotie moeten worden 
gemaakt	voor	verhuringen	en	activiteiten.	Een	bekommernis	is	ook	dat	het	financiële	
niet mag primeren en de huurprijzen dus niet al te hoog mogen zijn. 

Uit een kleine swot-analyse werden onze sterktes bepaald als: de polyvalentie van 
het dorpshuis, zijn ligging en infrastructuur en zijn link met het verenigingsleven. 
Als zwaktes werden vermeld: het beheer en de interne communicatie onder de vrij-
willigers, het niet gekende logo, de verwarrende link met de brasserie en de beperkte 
uitstraling als café voor spontane ontmoetingen. Onze kansen liggen in de mogelijk-
heid ons imago te versterken en het aanbod af te stemmen op nieuwe doelgroepen. 
Bedreigend zijn het toenemende aanbod van andere infrastructuur, de huurprijs, het 
tanende verenigingsleven en de veroudering van de actieve gemeenschap.

Uit de brainstorm kwamen ook enkele activiteiten die we zouden kunnen organiseren 
of	zeker	moeten	blijven	organiseren	naar	voor:	de	culinaire	fietstocht,	het	aperitief-
concert, allerlei feesten, eetdagen, de ladies night, het oudejaarsfeest, kinderani-
matie bij Park populair, een nieuwjaarsdrink, optredens van (volks)dansgroepen, 
oudejaarsavondfeest, after workparty, sportactiviteiten...

Volgende tips werden gegeven om helpende handen te vinden: voldoende waarde-
ring, een jaarfeest, teambuilding, een aantrekkelijk programma, betrokkenheid, 
persoonlijk contact en groepswerk. Verder werd er gepleit voor het aanbieden van 
kleine voordelen om mensen te motiveren om mee een handje toe te steken.

Uit de brainstorm kwamen heel wat tips waar we nu mee aan de slag gaan. Een hele 
boterham om op het einde van 2023 te “beleggen” en in 2024 te “nuttigen”. Op dus 
naar een nieuw jaar vol uitdagingen, maar met de vaste overtuiging dat ons dorpshuis 
zijn rol zal blijven spelen in de dorpsgemeenschap van morgen! Help je mee?

De redactie.



5

JUBELVIERING KERKKOOR
Op zaterdag 18 en zondag 19 november 
vierde het kerkkoor van Kalfort zijn 
vijftigjarig bestaan met een eucharis-
tieviering, een receptie en een gezellig 
etentje. 

Op zaterdag liep om 17 uur de kerk 
vol voor een plechtige eucharistie.  
“Verwacht van ons geen concert, zei 
dirigent André Schampaert in zijn 
welkomwoordje, wij zijn een kerkkoor 
en wij willen dus de samenzang en het 
samen vieren bevorderen.”  
Alle gezangen en liederen werden 
op een scherm geprojecteerd zodat 
iedereen kon volgen.  En doordat er 
in de kerk vele zangers en zangeres-
sen van koren uit heel de pastorale 
zone aanwezig waren, werd het een 
mooi liturgisch-muzikaal feest.  In 
zijn inleidend woordje noemde pastoor 
Steven het zo: “Samen zingen brengt 
eenheid en verbondenheid, geeft ple-
zier en laat vriendschap groeien.”

Het openingslied “God heet ons wel-
kom” en vooral de tweede strofe paste 
helemaal	in	die	context:	“Jubel	van	
vreugde voor de Heer, zing blij voor 
God, want Hij is goed, zijn liefde duurt 
in eeuwigheid.”  Als ordinarium werd 
de “Mis voor de vijfde zondag” van 
Dirk Andries gekozen, een muzikaal 
hoogstandje, niet moeilijk maar heel 
gevoelig en stemmig.  De antwoord-
psalm en het alleluia werd solo gezon-
gen door Christa Steenhuise die sinds 
enkele maanden lid is van het koor.  Zij 
dirigeerde ook het weesgegroet dat zij 
speciaal voor die gelegenheid gecom-
poneerd heeft, een verrassend frisse 
melodie die door heel het koor graag 
wordt gezongen: een blijver. 

Het evangelie ging over die heer die 
zijn bezit toevertrouwde aan zijn 
knechten. De ene kreeg vijf talenten, de 
andere twee talenten…  In zijn homilie 
legde	pastoor	Steven	ragfijn	uit	wat	
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dit verhaal betekent en hij legde ook 
de link naar onze huidige tijd.  Talen-
ten zijn bij ons geen bezittingen, geen 
geld, maar vaardigheden die we ten 
dienste stellen van de gemeenschap.  
Een niet mis te begrijpen compliment 
voor het jubilerende koor.  

Op het einde dankte voorzitter Nini 
allen die meegewerkt hadden aan de 
voorbereiding van dit feest.  Ze dankte 
ook alle aanwezigen voor hun sympa-
thie en steun, maar een speciale dank 
ging naar de afgevaardigde van de zone 
Kerk Klein-Brabant, de burgemeester 
en schepenen, leden van de PUKO-ko-
ren, de medewerkers van Wereldwinkel 
Puurs voor hun gewaardeerde orga-
nisatie van de receptie, maar vooral 
priester Steven voor zijn bezielende 
woorden. De eucharistie werd besloten 
met een lied dat alle kerkkoren in heel 
Klein-Brabant kennen: Jubilate Deo!!!

Daarna volgde de receptie waar ronduit 
verbroederd en verzusterd werd.  De 
waarde daarvan werd nog eens be-
klemtoond door burgemeester Koen 
Van den Heuvel.  “De talrijke geluk-
wensen en de cadeautjes en de lieve 
woorden van zoveel vrienden brachten 
ons in een roes van zaligheid,” zei een 
zangeres achteraf.

’s Anderendaags de klap op de vuur-
pijl: een intiem feestmaal in brasserie 
Vrededaal.  Daar werd lekker gesmuld, 
veel verteld en gelachen, veel gedankt 
en nog meer cadeautjes uitgedeeld, 
moppen getapt, en gezongen… liederen 
uit de oude Vlaamse doos en om te be-
sluiten: “O Heer, d’ avond is neergeko-
men, wij knielen neer om U te zingen… 
wij vragen U: verlaat ons niet.”
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Een kleine geschiedenis van het koor 
Onze-Lieve-Vrouw ten Traan

Zingen is van alle tijden, ook in de kerk 
van Kalfort. In onze jeugdjaren hebben 
wij een mannenkoor gekend dat op het 
doksaal zong onder leiding van Frans 
Dehoux	en	koster	Felicien	Borgh-
mans, die opgevolgd werd door zijn 
schoonzoon Hendrik Vermeeren. Het is 
die Hendrik die het kinderkoor onder 
leiding van Marcel Decat begeleidde op 
het orgel.

Later begeleidde hij het meisjeskoor 
o.l.v. André Schampaert. Maar dat 
koor kende een kort bestaan: meisjes 
worden volwassen, trouwen en trekken 
weg. Toen zochten we dames om het 
meisjeskoor te vervangen. Dat dames-
koor kreeg vorm in de jaren 72-73 en 
groeide gestadig. Ook dames van het 
profane	koor	van	Frans	Dehoux	traden	
toe. En toen in het begin van de jaren 
80 ook mannen toetraden, konden we 
driestemmig zingen. 

Door omstandigheden kon André niet 
verder dirigeren. Zanger Fons Cools 
werd dirigent en dirigent André werd 
zanger. Maar toen Fons op gezegende 
leeftijd ophield met dirigeren, nam 
André de leiding weer over, tot op van-
daag.  Hij leidt ons koor met een groot 
doorzettingsvermogen, hij slaagt erin 
om gewone mensen, vaak zonder mu-
zikale vorming, tot een keurig samen 
zingende groep te kneden. Bovendien 
is hij voortdurend op zoek naar ver-
nieuwing van het repertorium, vooral 
in samenwerking met andere koren 
van onze pastorale zone.

De rode draad door ons koorleven is 
dienstbaarheid, gelovig in dienst van 
de gemeenschap. Dat alles maakt dat 
wij een sterk samenhangende groep 
zijn.

Marleen Van Dooren, die het koor 
begeleidt tijdens de repetities, helpt 
ons daarbij geweldig. En ook Ben 
Cuyckens, die ons tijdens de vieringen 
begeleidt, is een vaste steun. Maar de 
vrouw die alle praktische zaken regelt, 
die voor attenties zorgt, die gezellig-
heid en vriendschap brengt, die reisjes 
en feestjes organiseert, die duizend en 
één dingen doet... Zij is de echte drij-
vende kracht van ons koor: Nini!

Onze dank en bewondering gaat echter 
vooral naar de zangeressen, die elke 
woensdag komen repeteren en elke za-
terdag de eucharistie verzorgen en nog 
andere vieringen opluisteren samen 
met het PUKO-koor.  Velen van onze 
koorleden zijn bovendien nog actief in 
het verenigingsleven (Ferm, Samana) 
of dragen een verantwoordelijkheid in 
onze parochie: de schoonmaak van het 
kerkgebouw, de strijk van de pries-
terkleren, de bloemen op het altaar en 
voor Onze-Lieve-Vrouw enz. enz.

Namens alle Kalfortenaren willen 
wij ons zangkoor, haar leiders én 
leden, een dikke proficiat toewen-
sen. Een engagement van 50 jaar 
is niet niks! Dit kan alleen maar 
door een ongelooflijke toewijding, 
doorzettingsvermogen, geloof én 
vriendschap. Laat ons dat koeste-
ren!
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Wij van HANGAAR66, de stuurgroep 
van het bouwproject, zetten onze 
schouders onder een project dat nieu-
we lokalen voor onze jeugdbeweging 
moet voorzien. Een nieuwe thuis voor 
elk Chirolid en een plek voor de avon-
turen van morgen. 

‘Den Hangaar’ heeft de voorbije maan-
den niet stilgezeten. Het project begint 
nu écht vorm te krijgen. De plannen 
zijn klaar, de bouwaanvraag is enkele 
weken geleden ingediend en als alles 
volgens ons ambitieus plan verloopt, 
beginnen we dit jaar nog aan de bouw 
zelf. Dat zou pas écht een prestatie 
zijn! Dit zou betekenen dat we mos-
seltjes eten tijdens de kermis van 2025 
onder de nieuwe Hangaar in de nieuwe 
gebouwen.

Om	dit	plan	te	financieren	doen	we	
voor een deel beroep op loten. Ons doel 
is om 300 loten te verzamelen, waar-
van we er op dit moment al 240 hebben 
verzameld. Dit wil zeggen dat de kaap 
van 300 in zicht is, maar we zijn er 
dus nog niet. Met de volgende nieuw-
jaarsbrief van Hangaar66 voor Kalfort 
willen we nog een warme oproep doen. 
Wil je meer informatie of ben je geïn-
teresseerd? Lees dan zeker verder.

Aan alle Kalfortenaren

De feestdagen staan voor de deur en u 
kijkt ongetwijfeld enorm uit naar de 
gezelligheid in het verschiet. Voor uw 
kinderen en kleinkinderen is deze tijd 
des te magischer. Zij kijken met grote 
ogen hoe de ganse  familie samenkomt 
en daar horen uiteraard ook cadeautjes 
bij! Wij van Hangaar66 hebben voor 
2023 een cadeau in gedachten waar uw 
kinderen en kleinkinderen niet alleen 
dit jaar, maar ook de komende  jaren 
van kunnen genieten. Onze sugges-
tie is meer, veel meer, waard  dan een 
stuk speelgoed. Het is een garantie op 
jarenlang speelplezier en legt de basis 
voor een nieuwe generatie volwasse-
nen die met verantwoordelijkheidszin 
aan hun toekomst werken.

Schenk uw (klein)kind(eren) dit jaar 
voor Kerst of Nieuw een lot van Han-
gaar66! Zo draagt u bij aan een veilige 
omgeving waar uw oogappels kunnen 
ravotten naar hartenlust. Zo verze-
kert u de toekomst van onze Kalfortse 
Chirojeugd	en	creëert	u	een	tweede	
nest voor hen, een plek om samen op 
te groeien.

U koopt een lot voor het lot van de 
Chiro!
Wat houdt een lotenlening juist in?
Met de aanschaf van een lot, leent u 
een renteloos bedrag uit aan de Chiro. 
De prijs van 1 lot is €1000. U kan tot 5 
loten per persoon aankopen en u mag 
met	maximum	9	andere	personen	1	
lot	aanschaffen.	Binnen	dit	en	20	jaar	

OPROEP VAN ONZE CHIRO
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wordt	u	terugbetaald.	Wanneer	exact,	
krijgt u te horen tijdens het jaarlijkse 
lotenfeest, waar 15 willekeurige  
loteneigenaars worden gekozen die 
hun €1000 terugkrijgen.

Wat wilt dat concreet zeggen? U kan, 
bijvoorbeeld, voor 5 van uw (klein)
kinderen een lot kopen of u kan 1 lot 
verdelen  over enkele van uw (klein)
kinderen. Hoeveel loten u aanschaft en 
op welke namen  u ze laat schrijven, 
laten wij aan u over. Van onze kant 
garanderen wij terugbetaling binnen 
een termijn van 20 jaar en een ticket 
voor het jaarlijkse lotenfeest (ambian-
ce verzekerd!) voor elke eigenaar van 
een lot.

Met de aankoop van één of meerde-
re loten verzekert u de toekomst van 
de Chiro en garandeert u een mooi 
voorschot op de erfenis voor de (klein)
kinderen.

Bent u overtuigd of wil u nog meer  
informatie?

Contacteer een van de leden van 
Hangaar66 of mail naar (hallo@han-
gaar66.be)

De leden van Hangaar66 doen een warme oproep!
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Familie Pauwels-Van Aken. Bovenste rij v.l.n.r. Celestine, Celine, Josephine (de latere zuster 
Emiel), Louis, Leonie, Martha en Francine. Vooraan vader Emiel Pauwels, Julia en moeder Melanie 
Van Aken. [Foto Dora Peleman]

In de voorbije kermistentoonstelling 
besteedden we aandacht aan 30 ferme 
vrouwen. Maar – ook al doen we veel 
moeite om alles zo nauwkeurig mo-
gelijk te maken – er sluipt al wel eens 
een fout in de teksten. Deze keer werd 
er een flagrante vergissing opge-
merkt door Dora Peleman, nichtje van 
zuster Emiel Pauwels. We vermengden 
immers het verhaal van twee families 
Pauwels. Hieronder publiceren we 
daarom graag twee nieuwe verhalen, 
met de intentie om de geschiedenis 
correct weer te geven. Aanvullingen 
zijn nog steeds welkom. Mocht je fou-
ten vinden in deze of andere teksten, 
dan zijn alle verbeteringen natuurlijk 
meer dan welkom!

Emiel Pauwels, een zuster in het mili-
tair hospitaal
Angelina Maria Josephina Pauwels 
werd geboren in Kalfort op 19 febru-
ari 1903. Zij was de dochter van Emiel 
Pauwels (1876-1964) en Melanie 
Van Aken uit Liezele (1873-1947). In 
1927 trad ze in bij de gasthuiszusters 
Augustinessen van Boom. Ze koos de 
naam zuster Emiel, ongetwijfeld om 
haar vader te eren. Zij werd zieken-
verpleegster in het klooster van de 
Militair Hospitaal van Antwerpen. Haar 
roeping ontstond toen ze haar broer 
Louis (1902-1932) hielp toen die in het 
hospitaal werd verpleegd. Ze overleed 
in Antwerpen op 21 maart 1977.

PAUWELS VERSUS PAUWELS
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Familie Pauwels-Van Assche. Zittend v.l.n.r. Julie en Godelieve. Tweede rij Rik, Sin (Alphonsine), 
Victor, Albert, Mathilde, moeder Joke Van Assche, Clementine en Josephine. Laatste rij: vader  
Alfons Pauwels en Maria.

De familie Pauwels bestond uit vader, 
moeder en de negen kinderen Marie, 
Leonie, Louis, Josephine, Martha, 
Celine, Francine, Celestine en Julia. 
Drie andere kinderen stierven voor 
hun eerste levensjaar. Emiel boerde op 
de Letterheide. Aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog werd het huis van 
de familie platgebrand door de Belgi-
sche troepen om het schootsveld voor 
de forten vrij te maken. Na de oorlog 
werd het opnieuw opgebouwd. Bij het 
huwelijk van dochter Martha met Jan 
De Bondt in 1937 verhuisde de familie 
naar de Schipstraat (op de hoek met 
het Winkelveld), waar ze gingen rente-
nieren. Dochters Celine (1907-1973) en 
Celestine (1913) huwden met de broers 
Jozef en Marcel Peleman. De onge-
huwde dochters Leonie (1899-1986) 

en Francine (1908-2004) zorgden 
jarenlang voor het onderhoud van het 
kapelletje in de Schipstraat. 

Groentenmarchands Pauwels
In de Coolhemstraat woonde het 
kroostrijke gezin Pauwels-Van Assche: 
vader Alfons (1894-1961), moeder 
Joanna Van Assche (1888-1970), kort-
weg Joke, en de tien kinderen Alphon-
sine, Maria, Clementine, Josephine, 
Victor, Hendrik, Albert, Julia, Godelie-
ve en Mathilde. Alfons en Joke waren 
groentenmarchands. Ze gingen bij de 
boeren groenten ophalen, die ze dan 
leverden aan fabrieken als Le Soleil en 
Marie Thumas. In 1928 hadden ze hun 
eerste vrachtwagen. Na de oorlog ver-
huisde de familie naar Mechelen.
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NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN
We zijn de laatste maand van het jaar 
2023 ingegaan. “Het is toch weer 
voorbijgevlogen”, hoor je mensen 
zeggen. Wel, dat ervaren wij bij het 
Harmonieorkest Concordiavrienden 
ook zo. Het schrijven van deze rubriek 
voor De Kalfortse Klok nodigt ons tel-
kens weer uit om even terug te blikken 
op de voorbije periode, waarbij we ook 
dit keer moeten vaststellen dat er toch 
weer heel wat te doen was. Lees mee 
welke activiteiten we allemaal achter 
de rug hebben en wat er nog op de 
planning staat.

Een terugblik
Op zaterdag 14 en zondag 15 okto-
ber organiseerden wij ons jaarlijkse 
mosselfestijn in dorpshuis Vrede-
daal. Heel wat Kalfortenaren kwamen 
smullen van onze mosselen of van ons 
stoofvlees. Daar zijn we heel erg dank-
baar voor!

Een maand later, op zaterdag 11 no-
vember, hadden onze trompettisten 
hun vaste afspraak aan het Fort van 
Liezele, waar ze hun medewerking 
verleenden aan de herdenkingsplech-
tigheid in het kader van het Vredes-
feest. Met de Brabançonne, de Vlaamse 
Leeuw en de Last Post brachten zij een 
eerbetoon	aan	de	oorlogsslachtoffers.

Ze gingen van het ene uiterste in het 
andere, want ’s avonds vierde onze 
vereniging haar ledenfeest. Alle Con-
cordiavrienden kwam bij elkaar in 
Dorpshuis Vrededaal voor een uitge-
breid feestmaal. Een ideale setting om 
elkaar ook naast de pupiter beter te 
leren kennen. Naar goede gewoonte 
zetten wij de muzikanten in de bloe-
metjes die dit jaar een veelvoud van 
vijf jaar muzikant waren. We houden 
er ook aan om onze ereleden en vaste 
helpersploeg steevast te bedanken voor 
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hun inzet voor onze vereniging. Nadien 
was het tijd om onze dansbenen los te 
gooien – tot in de vroege uurtjes.

Dat niet alleen deze gevierde Concor-
diavrienden, maar eigenlijk al onze 
muzikanten braaf geweest waren, 
bleek op 26 november, toen we met 
een afvaardiging muzikanten niemand 
minder dan Sinterklaas gingen verwel-
komen aan het station van Puurs. De 
Sint en zijn Pieten dankten onze muzi-
kanten voor de mooie muziek. Dat kon 
ook niet anders, want we speelden hun 
lievelingsnummer ‘Dag Sinterklaasje’.

Een laatste gebeurtenis waar we graag 
– en met veel deugd – op terugblik-
ken, is ons najaarsconcert ‘Tussen de 
sterren’, dat plaatsvond op 25 novem-
ber en doorging in zaal Kollebloem 
van CC Binder te Puurs. Het concert 
was opgevat in twee delen. Tijdens het 
eerste deel reisden we letterlijk ‘tus-
sen de sterren’, want we maakten een 
reis naar de maan (‘Apollo 11’ van Otto 
M. Schwarz, ‘Hijo de la Luna’ van Cano 
Andres en José Maria), reisden vervol-
gens tussen de planeten van ons zon-
nestelsel, met ‘Mercury’ van Jan Van 

der Roost, ‘Jupiter Hymn’ en ‘Mars’ 
van Gustav Holst, ‘Life on Mars’ van 
David	Bowie,	enz.	naar	‘a	galaxy	far,	
far away’, met ‘Star Wars’ van John 
Wiliams’ en de muziek van ‘Star Trek’ 
van Goldsmith & McCarthy.

In het tweede deel zetten we ‘onze’ 
sterren in de kijker: enkele van onze 
getalenteerde muzikanten brachten 
solowerken op trompet (‘Concerto 
voor twee trompetten’ van Antonio 
Vivaldi en ‘Introduction and Modern 
Beat’	van	Dizzy	Stratford),	dwarsfluit	
(‘Bloemenduet’ uit de opera Lakmé 
van Leo Delibes), klarinet (‘Badinerie’ 
van Bach), bastrombone (de klas-
sieker	‘Wandrin’	Star’)	en	tenorsaxo-
foon	(‘Yackety	Sax’	van	James	Rich	&	
Randy Randolph, oftewel de muziek 
van Benny Hill), begeleid door ons 
harmonieorkest. Een schot in de roos, 
want solisten en muzikanten werden 
getrakteerd op een luid applaus.

Wat brengt 2023 nog? En 2024?
In 2023 staat er voor onze vereniging 
nog één activiteit op de planning, nl. 
de uitbating van de Winterbar aan het 
Fort van Liezele op zaterdag 16/12.



DE KALFORTSE KLOK14

Onze eerste organisatie van 2024 zal 
de 11e editie van de ConcordiaQuiz 
zijn. Deze algemene kennisquiz vindt 
plaats op zaterdag 24 februari (aan-
vang 19u30) in Dorpshuis Vrededaal. 
De inschrijvingen starten na Nieuwjaar 
via onze website www.concordiavrien-
den.be.

Vervolgens houden wij, ook in dorps-
huis Vrededaal, op zaterdag 16 maart 
(van 17u-21u) en zondag 17 maart ons 
eetfestijn, waarop we steak en zalm 
serveren. 

Op zaterdag 20 april is het tijd voor 
‘Harmonieorkest Concordiavrienden 
In Concert’, ons muzikaal totaalpro-
ject. We hebben dit keer niemand min-
der dan Astrid Stockman te gast. Zij is 

klassiek pianiste en zangeres met een 
prachtige sopraan zangstem, opgeleid 
aan het prestigieuze Lemmensinsi-
tituut te Leuven. Ze werd bekend bij 
het grote publiek door haar deelname 
aan de tv-quiz ‘De Slimste Mens ter 
Wereld’ (2019), waarin ze op de derde 
plaats eindigde. In 2020 was ze de 
vaste zangeres in ‘Vive le Vélo’. In 2022 
speelde ze mee in de musicalbewer-
king van ‘Charlie and the Chocolate 
Factory’ en dit jaar schitterde ze in het 
Play4- en RTL4-programma ‘Tulpen 
uit Antwerpen’. We kijken heel erg uit 
naar deze samenwerking.

Hopelijk u ook! We zien u graag tijdens 
ons concert of een van onze andere 
organisaties. Tot snel!
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VOETBALNIEUWS
Voetbalclub Kon. Kalfort Daghet ver-
blijft nu één jaar op de nieuwe voet-
balsite in sportpark De Schans. Ieder-
een voelt zich daar ondertussen thuis 
en die verhuis heeft ook nieuw leven 
geblazen in de club.  Het bijmaken van 
een extra seniorploeg op zondag is een 
enorm succes.  Die derde ploeg is een 
grote groep van enthousiaste jonge 
spelers die bij hun thuismatchen ook 
een extra groep supporters kunnen 
warm maken. Het eerste elftal van 
Kalfort Daghet staat na de heenronde 
op een 7de plaats met 18 punten uit 13 
matchen. Zij scoorden wel 32 goals, 
maar zij krijgen er ook teveel tegen 
(29).

Getuigenis van speler:  derde ploeg 
(KKD3) bezig aan eerste seizoen  
Kalfort Daghet is dit seizoen met een 
bijkomende nieuwe ploeg gestart 
waardoor er drie seniorploegen op 
zondag actief zijn in de competitie 

van het Recreatief Voetbal bij Voetbal 
Vlaanderen. De derde ploeg of KKD3 of 
kortweg ‘den 3’ speelt op zondagmid-
dag in de reservenreeks D2. De ploeg 
bestaat	uit	ex-chiroleiders	van	Kalfort,	
Puurs en Liezele; sommigen van hen 
spelen voor het eerst voetbal; anderen 
komen met ervaring. 

In hun eerste seizoen willen de man-
nen van KKD3 vooral op elkaar in-
gespeeld raken. Toch konden ze ook 
al enkele keren stunten op het veld. 
Zo was er de 0-9 overwinning tegen 
FC Harrows eind oktober en de 5-1 
overwinning tegen Ik Dien. En pegelde 
vleugelspeler Dentel Van Ranst een 
bal van buiten de bak in de winkelhaak 
van Groenenhoek, scoorde aanval-
lende middenvelder Kevin Moons een 
hattrick tegen Hubertus en wist Levi 
Meskens ook al het net te vinden (tot 
zijn eigen verbazing). Voorlopig staat 
KKD3 op de 11de plaats met 7 punten 
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uit 10 matchen. Dat doen ze met een 
opvallend hoog aantal gemaakte doel-
punten (25). 

Bij de eerste ploeg ging dit aanvallend 
potentieel niet onopgemerkt voorbij. 
Jan-Maarten Van Damme en Kevin 
Moons mochten al enkele keren op-
draven met KKD1 op het A-terrein van 
Kalfort Daghet.  Los van de resultaten, 
zit de ambiance bij KKD3 zowel op als 
naast het veld goed. Op matchdagen 
wordt er voluit voor de winst gespeeld. 
Soms zelfs iets té voluit. Verdediger Jef 
Servaes moest tegen Riko-Hubertus 
van het veld, nadat zijn sleutelbeen 
gebroken bleek, als gevolg van een duel 
dat hij iets te enthousiast aanging.  In 
de dug-out is delegee Robbe De Schut-
ter altijd goed voor enkele kleurrijke 
uitspraken. Toen middenvelder Cisse 

Debaene tegen SK Laar zijn schot 
vanop afstand onverhoopt in het doel 
zag dwarrelen, schreeuwde hij vol 
passie de nu al legendarische woorden 
‘die valt vies!’ uit. Sindsdien weer-
klinkt deze slogan bij elke hoge, verre 
bal richting doel. De inzet van KKD3 
eindigt	niet	bij	het	fluitsignaal.	Na	de	
match is er altijd tijd voor een uitge-
breide ‘3e helft’ in de gezellige kantine. 
Want zelfs aan de toog spelen de man-
nen van KKD3 altijd om te winnen. 

Het dorpshuis draait maar dankzij de vele verenigingen 
bezoekers en gebruikers, maar ook uw financiële steun is 
meer dan nodig.

Elke euro helpt! Met 40 euro kunnen we één stoel afbe-
talen, met 75 euro één vierkante meter parket, met 100 
euro één tafel en met 250 euro één kubieke meter metsel-
werk. Met elke gegeven euro kunnen we een deeltje van 
ons dorpshuis terugbetalen! De Koning Boudewijn stichting 
verleent haar medewerking aan het project. 

Een bijdrage is hartelijk welkom op rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding ‘***128/2866/00066***’.O
PR

O
EP

AAN DE KALFORTENAREN
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Louis Cools moeten we niet voor-
stellen. Samen met zijn vrouw Irene 
Adriaenssens en zijn dochter Linda 
woont hij in de Moerplas. Zijn zo-
nen Koen, Jan en Bart zijn al lang de 
deur uit. Louis was van beroep na-
tiebaas aan de haven van Antwerpen. 
Daarnaast engageerde hij zich in het 
Kalfortse gemeenschapsleven als 
BJB-leider, mede-initiatiefnemer van 
de hernieuwde ommegang in 1988 en 
grootmeester van het Grafelijk Ge-
nootschap van de Klein-Brabantse 
Asperges. Bij het opruimen stootte 
hij op nota’s over zijn nonkel Florent 
Ilegems, die als soldaat vocht aan de 
IJzer. We delen de aantekeningen van 
Louis graag met de lezers van  
De Kalfortse Klok.

Louis vertelt: “Florent was de oudste 
broer van mijn moeder Josephine en 
dus mijn oom. Samen met onze kinde-
ren gingen we bij hem op bezoek. We 
waren erg geïnteresseerd in de verha-
len over zijn belevenissen tijdens de 
oorlog. We moesten hem aanmoedigen 
om er over te vertellen, want hij liep 
er niet graag mee te koop. Maar op die 
manier kwamen we wel wat te weten.”

Florent Ilegems werd geboren in Kal-
fort op 6 maart 1893. Hij was de oudste 
zoon van Carolus Ludovicus Ilegems 
en Joanna Maria Daelemans, twee 
rasechte Kalfortenaren. Hij had nog 
twee broers, François en Jef, en twee 
zussen Maria en Josephine. De fami-
lie Ilegems-Daelemans beheerde een 

DE OORLOG VAN FLORENT ILEGEMS

Familie Ilegems-Daelemans. V.l.n.r. bovenste rij: François (Sooi), Jozef en Maria. Onderste rij: 
vader Louis, Josephine en moeder Joanna Daelemans. De foto werd genomen tijdens de eerste 
wereldoorlog om op te sturen naar zoon Florent die aan het front verbleef.
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doorsnee gemengd boerenbedrijf met 
ongeveer zeven koeien. Florent, groot 
en	fijngebouwd,	hielp	mee	met	zijn	
ouders op het veld. 

Op 19-jarige leeftijd werd hij op-
geroepen voor militaire dienst. Als 
boerenzoon werd hij ingedeeld bij het 
“paardenvolk” of ruiterij. Dit was geen 
eenvoudige opleiding. Florent leerde 
er veel. Afzwaaien zat er niet in, want 
in 1914 werden alle jonge mannen ge-
mobiliseerd om het land te verdedigen. 
De eerste wereldoorlog brak uit! Na een 
korte veldtocht trok het Belgisch leger 
zich terug achter de IJzer. Florent was 
erbij en maakte de ellende van de loop-
gravenoorlog mee. Hij dacht veel aan 
zijn familie en zijn dorp en bad veel tot 

Onze-Lieve-Vrouw. Contact met het 
thuisfront was er nauwelijks. Van Flo-
rent was er geen nieuws. Wel slaagde 
de familie erin een fotobriefkaart met 
smokkelaars mee naar Nederland te 
geven. Van daaruit kwam de kaart via 
Engeland toe bij Florent aan het front. 

Zes jaar lang bleef Florent van huis 
weg. Op een dag op het einde van 1918 
werd er op de deur geklopt. De sol-
daat die voor de deur stond, was de 
lang verwachte zoon, levend en wel! 
Zijn gezin had een vrij normaal leven 
geleid, maar hun zoon had zes jaar van 
zijn jonge leven leed en ontberingen 
doorstaan. Het was dan ook niet een-
voudig om zich aan te passen aan het 
dagelijks leven.

Veel vertelde hij niet over zijn oorlogs-
belevenissen. Louis kwam wel te weten 
dat hij twee keer de dood in de ogen 
had gezien. Als begeleider te paard 
van een konvooi, dat voeding naar de 
manschappen in de loopgraven bracht, 
werd een wagen, met koetsier en be-
geleider op de bok en getrokken door 
twee	paarden,	getroffen	door	een	bom.	
Van de wagen met begeleiders en paar-
den bleef er niets over. Het paard van 
Florent sloeg op hol zodat hij in het 
niemandsland terechtkwam, omgeven 
door de vijand. Veertien dagen duurde 
het vooraleer hij terug bij zijn regiment 
kwam, waar hij ondertussen opgege-
ven stond als gesneuveld. 

Florent vertelde ook dat de “Vlaam-
se” soldaten slecht behandeld werden 
door hun oversten. Wat hij niet graag 
vertelde was dat er ook oversten om-
kwamen door toedoen van hun eigen 
soldaten, die hiermee wraak namen 
omwille van hun bedrag. Om ziek-

Florent Ilegems, Mathilde De Smedt en zoon 
Louis.
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teverlof te krijgen verwondden vele 
soldaten zich zelf. Florent probeerde 
het ook door zich in zijn hand te snij-
den en er paardenhaar door te strijken 
in de hoop het te doen zweren. Tever-
geefs echter… Zijn hand genas zonder 
problemen.

Op het einde van de oorlog verlieten de 
Belgische soldaten de loopgraven en 
gingen	in	het	offensief.	Op	een	avond	
was het regiment van Florent rond 
het Gentse neergestreken. Zij sloegen 
’s avonds hun tenten op. ’s Morgens-
vroeg bleek echter dat zij slechts op 
een 50-tal meter van de vijand lagen. 
De kogels vlogen hen rond de oren. 
Florent werd geraakt door een kogel 
in zijn borst, maar deze schampte 
af op een scapulier van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Kalfort. Florent hield er 
een blijvende verering voor Onze-Lie-

ve-Vrouw ten Traan aan over en droeg 
de scapulier voor de rest van zijn leven.

Na de oorlog maakte Florent nog deel 
uit van het bezettingsleger in het 
Ruhrgebied, om nadien eindelijk zijn 
militaire	dienst	te	kunnen	beëindigen.	
Hij trouwde met Mathilde De Smedt. 
Samen gingen ze in Battel wonen, waar 
ze de ouders werden van Louis (1926-
2010). Florent werd brouwersgast bij 
brouwerij Chevalier Marin in de Bef-
ferstraat in Mechelen. Hij overleed in 
Mechelen op 7 mei 1987. Volgens zijn 
grote wens werd hij in Kalfort begra-
ven.
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In de herfstmaanden werden door de 
werkgroep evenementen en Groep V 
twee leuke activiteiten georganiseerd, 
waarvan we graag een kort verslag 
brengen.

November rain
Het is een mooi initiatief dat Groep V, 
met Igor en Marleen, Gwendy, Sandra 
en Ronny als drijvende krachten, op 
het einde van het herfstverlof op het 
getouw zetten. Het is indrukwekkend 
in zijn eenvoud. Ze nodigen iedereen 
uit om een gezellige namiddag door te 
brengen	met	een	goede	koffie	of	thee	
en dito versnaperingen. De opkomst 
was te laag (misschien zat de datum 
daar voor iets tussen), maar de sfeer 
was optimaal. En zij die er waren, heb-
ben er van genoten. Dank aan iedereen 
die er was, aan de organisatoren en 
aan Puur Food voor de lekkere gratis 
hapjes.

Universiteit van Gent en heeft Puurse 
roots. De aanwezigen kenden hem ook 
als wielrenner, taalvirtuoos en “ver-
rader”. 

Zijn lezing werd zeer druk bijgewoond. 
We telden meer dan 150 aanwezi-
gen. Zij genoten van een vlotte prater 
die de geschiedenis van de Europese 
eenmaking schetste aan de hand van 
anekdotes. We leerden daar uit dat 
niet alles zomaar is gepland, maar 
er heel veel afhangt van mensen in 
bepaalde omstandigheden. Vos hield 
ook een pleidooi voor Europa en voor 
het “geploeter” waarmee dingen tot 
stand komen. Want is dat geploeter 
niet eigen aan een democratische sa-
menleving, waarin gezocht wordt naar 
compromissen, zodat iedereen zich 
uiteindelijk goed voelt bij het uiteinde-
lijke resultaat? 

De lezing van Hendrik Vos smaakt naar 
meer. Allen dus naar de boekhandel of 
de bibliotheek om zijn boek Dit is Euro-
pa te bemachtigen!

TE GAST IN ONS DORPSHUIS

Novemberlezing
Op woensdag 29 november nodig-
den we professor Hendrik Vos uit om 
te spreken over Europa. Hendrik Vos 
is als politicoloog verbonden aan de 
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2023 is voorbij gevlogen. Een jaar waarin het dorpshuis zich na 
Corona aarzelend heeft herpakt. Een jaar waarin de financiële toe-
komst veilig werd gesteld. Een jaar waarin we ons klaarmaken voor 
de viering van 10 jaar Vrededaal...

Namens alle vrijwilligers van Dorpshuis Vrededaal wensen wij u za-
lige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Maak het stil en vredevol 
met Kermis. Maak een mooie overgang naar 2024, een jaar waarin 
het goed mag gaan met jou en met al wie je lief is, een jaar waarin 
je successen mag boeken in alles waar je mee bezig bent, een jaar 
waarin er terug wat meer vrede mag zijn in de wereld en bij onszelf.

We hopen je deze wensen ook persoonlijk te kunnen overmaken 
t.g.v. ons aperitiefconcert op zondag 14 januari.

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar

Op de agenda: Aperitiefconcert met Neeka

Op het jaarlijkse aperitiefconcert van  
dorpshuis Vrededaal op zondag 14 januari  
om 11u nodigen we Neeka uit.

Neeka is het alias van singer-songwriter  
Ilse Goovaerts. Ze maakt gelaagde pop- 
muziek geworteld in de Amerikaanse folk- 
en rootsmuziek. Vocaal wordt ze vergeleken 
 met Joni Mitchell, Shawn Colvin en Ricky Lee Jones. Muzikaal is ze verwant met 
artiesten als Tim Buckley en Richard Thompson.

Neeka schrijft en arrangeert het gros van haar muziek zelf, maar laat graag de 
ruimte aan de muzikanten met wie ze samenwerkt om het arrangement mee vorm 
te geven. In 2018 nam Neeka voor het eerst een Nederlandstalig album op ‘Meis-
je, meisje’: nieuwe songs gezongen in haar moedertaal, alsof ze nooit iets anders 
heeft gedaan, puur en ontwapenend eerlijk. De singer-songwriter blijft ook in het 
Nederlands een melancholisch meisje: speels en vernuftig, maar altijd een beetje 
donker. 

Tickets aan 10 euro zijn te verkrijgen via de webwinkel van de gemeente Puurs-
Sint-Amands of aan de kassa. Schrijf de datum zeker in je agenda!
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Kakejo en Maniflex ontvingen op 
zondag 3 december Sinterklaas in 
Dorpshuis Vrededaal.
 
Op vraag van Ann van Kakejo en Wim 
van	Maniflex	kwam	de	Heilige	man	
voor het tweede jaar op rij bij hen 
langs. Meer dan 70 brave kinderen en 
hun ouders stonden Sinterklaas en zijn 
pieten op te wachten. 
 
Ann van Kakejo wilde er een traditi-
oneel Sinterklaasfeest van maken. Ze 
verlangde al een tijdje naar de authen-
tieke sfeer van de Sinterklaasfeesten 
van de Gezinsbond. Dankzij Wim en 
zijn team van toegewijde jobstudenten 
en helpers, werd Ann’s nostalgische 
wens werkelijkheid.
 

Hervé van de Puntzeef verzorgde het 
ontbijt voor alle aanwezigen. Nadien 
stond er animatie voor alle leeftijden 
op het programma. Met spanning 
werd er uitgekeken naar de komst van 
Sinterklaas. Want die had natuurlijk 
cadeautjes meegenomen uit Spanje!
 
Alleen maar blije gezichten bij het naar 
huis gaan. Daar doen Ann en Wim het 
voor! Volgend jaar staan zij opnieuw 
met open armen klaar om de Sint te 
ontvangen. En wie zoet is, krijgt er ook 
een lekker ontbijt bij geserveerd.

SINTERKLAAS BIJ KAKEJO EN MANIFLEX
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Op zondag 25 augustus 2024 vindt de 36ste editie van de 
vernieuwde Maria-ommegang van Kalfort plaats. Het evenement 
gaat door om 14u in de namiddag.

Na twee “Kalfortse” edities, waarin we volop focusten op Kalfort, 
de Kalfortenaren en de Kalfortse verenigingen, staat er opnieuw 
een historische ommegang op het programma. Verwacht u aan 
ridders, paters, zusters, soldaten en kermisgangers. Maar maak 
ook kennis met nieuwe groepen rond de scholen, de middenstand, 
het “oude” verenigingsleven enz. 

Met de medewerking van iedereen maken we er een schitteren-
de editie van. Het ommegangcomité bereidt het scenario voor. 
De gesprekken met het Gemeentebestuur zijn begonnen. Begin 
2024 komen we weer met alle werkgroepen samen om de puzzel 
te leggen! Een dorpsevenement kan maar slagen als het dorp 
meewerkt. We hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt, om te 
tonen dat Kalfort leeft en zijn tradities in ere houdt!

OMMEGANG 2024
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FAMILIENIEUWS
LOUIS PEERE, ECHTGENOOT VAN NELLY GOOSSENS
(° Willebroek, 11 april 1930 - + Ruisbroek, 23 november 2023)
Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent, 
als je mensen ziet, maar ze niet echt herkent, 
als je toch blijft strijden om bij ons te leven, 
Dan hopen we dat je nu de eeuwige rust is gegeven.

HENDRIK COOLS, ZOON VAN JOZEF COOLS EN  
MATHILDE LEYERS
(° Puurs, 5 december 1952 - + Edegem, 17 oktober 2023)
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, 
je hebt het als een moedig mens gedaan. 
Wie kan het begrijpen hoe je hebt geleden 
en wie kan voelen wat jij hebt doorstaan.

NELLY MEERSMAN, WEDUWE VAN FRANÇOIS MAES
(° Liezele, 26 februari 1940 - + Kalfort, 16 oktober 2023)
Het is stil geworden nu je er niet meer bent. 
Een lege plaats rondom ons. 
Maar niet in onze herinneringen.

MARIA VERHEYDEN, WEDUWE VAN STAF JANSSENS
(° Puurs, 18 juli 1926 - + 14 oktober 2023)
Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent... 
Altijd stond je voor ons klaar en voor een ander. 
Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en welkom. 
Geslaagd ben je in je jouw leven,  
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.  
We zullen je eeuwig missen.
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Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?
De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact 
opnemen. Ook foto’s van de overledenen worden graag en met veel respect 
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website  
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

Sinds 2022 brengen we ook in de jaarlijkse ommegang openlijk hulde aan 
de overledenen van het voorbije jaar. We zetten hun foto’s op een mooi ver-
sierde wagen en nodigen de nabestaanden - volledig vrijblijvend - uit om 
met een herinnering aan een overledene in de ommegang aanwezig te zijn.

CAMIEL DE SMEDT, ECHTGENOOT VAN ALFONSINE  
SCHAMPAERT
(° Mechelen, 21 april 1938 - + Puurs, 1 oktober 2023)
Ons hart is gevuld met mooie herinneringen 
die blijven we koesteren, alle dagen opnieuw 
we blijven over jou praten, je wordt niet vergeten.
De manier waarop jij in het leven stond is een voorbeeld voor ons 
allen: onbaatzuchtige inzet, oprechte interesse voor de andere 
genieten van kleine gelukjes.
We zijn dankbaar voor jouw rijk gevulde leven 
en we weten: jij blijft meegaan op ons levenspad.

MARIA STRAETMANS “MITTEKE”, ECHTGENOTE VAN  
ARTHUR JANSSENS
(° Mechelen, 29 maart 1944 - + Sint-Amands, 14 september 
2023)
Mitteke was er altijd voor iedereen,  
ze was een heel gevoelige vrouw, maar ook heel sterk. 
Ondanks alles gaf ze altijd het beste van zichzelf,  
steeds met veel liefde en zorg.
Iedereen is jou ontzettend dankbaar, Ma, Mitteke, 
voor alles wat je voor ons gedaan hebt.
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KALFORTSE KALENDER
Zo. 31 december   Eindejaarstocht WVK Puurs 
    5-7-8 km. Vertrek vanaf 7u tot 14u 
    Dorpshuis
Zo. 14 januari   11u - Aperitiefconcert Neeka - Dorpshuis
Za. 17 februari   Croquekus  Chiromeisjes - Dorpshuis
Za. 24 februari   Kwis Concordiavrienden - Dorpshuis
Vr. 8 maart   Kalfort danst - Dorpshuis
Za. 23 maart    Bierfeesten Chiro - Dorpshuis
Za. 30 maart   Kwis Chirojongens - Dorpshuis
Zo. 2 juni   Park populair - Dorpshuis

Voetbalwedstrijden Kalfort Daghet
Vr. 22 september  20u30 - VET. KKD  - Lippelo
Za. 6 januari  15u00 - O.B.B.  -  J&M Tolhuis
Vr. 19 januari  20u30 - VET. KKD  -  Sint-Amands
Za. 20 januari  15u00 - O.B.B.  -  Bernie 
Zo. 21 januari  10u30 - KKD  Res. A  -  Antwerp Global
Zo. 21 januari  12u30 - KKD  Res. B  -  Ostan  C 
Zo. 21 januari  14u30 - KKD 1  -  Red Boys Elzestraat
Vr. 2 februari  20u30 - VET. KKD  -   Rupelmonde
Vr. 9 februari  20u30 - VET. KKD  -   VCM Machelen
Zo. 18 februari  10u30 - KKD  Res. A  -  FC VDP  D
Zo. 18 februari  12u30 - KKD  Res. B  -  VK  Simikos  E 
Zo. 18 februari  14u30 - KKD 1  -  FC Weitse Gans 
Vr. 23 februari  20u30 - VET. KKD  -   Coolhem Vets
Za. 24 februari  15u00 - O.B.B.  -  The Rapido’s
Zo.	3	maart		 	 10u30	-	KKD		Res.	A		-		FC	Oxaco-Boechout	
Zo. 3 maart  12u30 - KKD  Res. B  -  FC Harrows 
Zo. 3 maart  14u30 - KKD 1  -  SK Laar
Za. 9 maart   15u00 - O.B.B.  -  Visboys 
Vr. 15 maart   20u30 - VET. KKD   -  Oppuurs
Zo. 17 maart   10u30 - KKD  Res. A  -  Vremde  C
Zo. 17 maart   12u30 - KKD  Res. B  -  SK Laar 
Zo. 17 maart   14u30 - KKD 1  -  FC Koningshof
Zo. 7 april  10u30 - KKD  Res. A  -  FC Sint-Anneke
Zo. 7 april   12u30 - KKD  Res. B  -  FC VDP  E
Zo. 7 april   14u30 - KKD 1  -  SK Nieuw Stabroek
Vr. 12 april  20u30 - VET. KKD  -  Den Twee
Vr.  19 april  20u30 - VET. KKD  -   Sparta
Vr. 26 april  20u30 - VET. KKD  -  FC Ward
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Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige 
bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB 
van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok. 

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvan-
gen, betalen een minimale bijdrage van 40,00 euro.

MET DE STEUN VAN...

Uw logo ook hier? 
Neem contact met 
ons via dorps-
huis@kalfort.be




